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İNTEGRALİST 
MANİFESTO 


(Manifesto de 7 De Outubro de 1932) 


ÖNSÖZ 


Faşizm genelde sadece ırkçı bir ideoloji olarak bilinir. Ancak Faşizmin bir sürü ekolü bulunmaktadır (falanjizm,Reksizm vb.). Faşizmi desteklemeyebilirsiniz bizde desteklemiyoruz(Türkçüyüz)| ama yeni bir fikir öğrenmek ve çapraz okuma yapmak oldukça güzel bir şeydir. Hem genel kültür bilginiz artar,hem de yeni bir perspektiften bakmanızı sağlar. İntegralist hareket hakkında biraz bilgi vermek gerekirse: 


Brezilya Bütünleştirici Hareketi (AIB), en büyük faşist hareket 1920'ler ve 1940'lı yıllarda Avrupa dışında bir ülkede oluştu. 
Aynı zamanda tarihimizdeki oOJair Bolsonaro'nun ortaya çıkışına kadar Brazilya tarihindeki en büyük sağcı halk hareketidir. 30 milyon nüfusu yeni geçmiş bir ülkede |! 
milyondan fazla üyesi vardı. Hayal etmesi bile zor ama 1930'ların ortalarında Brezilya'nın büyük şehirlerinin sokaklarında sıkça karşılaşılacak siyah pantolon, yeşil gömlek, siyah kravat giyen erkekler Beyazın içinde Nazi kol bandına benzer bir kol bandı var daire, gamalı haç değil, Yunanca X' (sigma) harfi. Brezilya'da olduğu gibi başka bir yerde solun onlara gönderme yapan bir ifadesi vardı: "encamisados". 
İtalya'da siyah, Almanya'da kahverengi, Brezilya'da yeşil. Bu lakap boşuna gelmedi. faşist ahlakın Bir kısmı üniformalı olması gerekiyordu; İdeal olduğunu düşündükleri şey tüm toplumun standartlaştırılmasıydı. Ateşli silahların cazibesine ek olarak, askeriye ve fiziksel şiddet ile flört, aynı zamanda milliyetçi bir kültürü şekillendirmek için devleti kullanma kaygısı ve düşünceyi standartlaştıran bir makine olarak eğitim sistemi mevcuttur. Ancak Benito Mussolini'nin faşizm olarak adlandırdığı şeyin aynı zamanda pek çok anlamı vardır. 
Önemli farklar — günümüzün aşırı sağının entelektüel hırslarla doğan bir hareket olmasıdır. Komut, integralizm; sanatçılar ve 


düşünürler Benito Mussolini tarafından oluşturulmuştur. 
Açgözlü bir okuyucu olan akademisyen Antönio Salazar, eşit derecede ikinci sınıf bir sanatçı olan Hitler ile birlikte, filozofları, film yapımcılarını ve Almanya'nın en iyi bilim adamlarından bazılarını kendi çevresinde toplamıştır. Sadece disiplin yoktu. Yeşil giyinenler, kibar davranış fikri konusunda katıydı; ilişkilerde nezaket, kesinlikle Brezilyalı haleflerinin kabalığı karşısında şok edici bir durumdu. Bu, aynı derecede önemli bir tartışmadır; farklılıklar ve benzerlikler. vi 


Biraz taraflı bir yazı ancak güzel ve yerli bir yazı olduğu için 


ön söze ekledik. 
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PORTEKİZCE ÖNSÖZ 


Brezilya'da yeni bir devlet, ulusal gerçeklere uygun yeni bir sosyal düzen yaratmayı amaçlayan bu fikir hareketi, Ekim 1932'de Sâo Paulo'da Plinio Salgado tarafından, hiçbir Brezilyalının görmezden gelemeyeceği ünlü bir jestle kamuoyuna açık bir şekilde başlatıldı. Sözde ANAYASACI devrim sona ermişti. Kahraman bir gencin kanı hala siperlerin nemli toprağına sızıyordu. Bu büyük fedakarlıktan yeni bir şey doğmalıydı. Yine büyük ulusun kayıtsızlığına ve genel cesaretsizliğine karşı haklı bir tepki olan bu Manifesto, siyasi partizanlık ya da dini mezhepçilik olmaksızın, daha güçlü, daha sevilen ve saygı duyulan bir Brezilya'ya ve dolayısıyla Mayıs Brezilya'sına doğru Tarihi Yürüyüş'ün ilk adımını oluşturmuştur. Bu, Plinio Salgado tarafından tamamlanan harika bir metindir. 


Hafızalara; 


Bize Tanrı inancını, Anavatan sevgisini, Ulusal Birlik idealini, Hıristiyan erdemlerinin uygulanmasını, Brezilyalı kahramanların kültünü ve ulusun askeri bölümlerini, kişisel feragati, gelecek nesillere atalarımızdan miras aldığımızdan daha büyük bir Brezilya vermek için sürekli çabayı öğreterek bizi güçlendiren büyük Ulusal Lider ve Şef PLİNIO SALGADO'dur. 


Sloganımız: 


TANRI, VATAN VE AİLE. 


GİRİŞ 


Ulusal kriz giderek kötüleşti, huzursuzluk ve parçalanma odakları ortaya çıktı; ulusal ya da felsefi bir anlayışa sahip olmayan partiler kendilerini hizaya soktu, müsamahakârlık toplumu çürüttü ve uluslararası çamur, ince ve moral bozucu bir yeni sömürgecilikle Brezilya'ya yayıldı ve Dünyada kapitalist tüketim ve yağma içinde çürürken, Sovyet emperyalizmi ilerliyor, solculuk moda oluyor ve Marksizm dinimize bile sızıyor. Plinio Salgado'nun imzasını taşıyan Manifesto ile başlayan Brezilya siyasi ve kültürel yaşamına yarım asırlık katılımımızın ardından, Hıristiyan, milliyetçi ve demokratik kavramlarımızın korunması ve desteklenmesi gerektiğinin bilinciyle, Brezilya'ya (1932'de başlayan mücadeleyi sürdürmeye ve fikirlerimizi bizden sonra gelecek nesillere Oo aktarmaya (o istekli (o olduğumuzu Oo gösterme sorumluluğumuz var. Güçlerimizi her zamankinden daha fazla birleştirmeliyiz. Brezilya halkının bir kez daha bütünlükçü öneriyi dinlemesi ve bu öneriyi duyduktan sonra dün olduğu gibi bugün de ve her zaman temel çabamız olacak olan Büyük Ulusun inşasında uygulamaya koymaya istekli olması için çabalarımızı, kaynaklarımızı ve tereddütsüz bir istekliliği bir araya getirmeliyiz. 


I 


İNSAN VE EVREN ANLAYIŞI 


Tanrı halkların kaderlerini yönlendirir. İnsan, kendisini yücelten ve geliştiren erdemleri yeryüzünde uygulamalıdır. 
İnsan çalışarak, ailesi, vatanı ve toplumu için fedakarlık yaparak değerlidir. Çalışarak, zekâyla, dürüstlükle, bilimde, sanatta, teknikte ilerleyerek, ulusun refahını ve insanların ahlaki (gelişimini hedefleyerek (değerlidir. e Zenginlik, sahiplerinin topluma ve anavatana karşı sıkı bir şekilde yerine getirmeleri gereken görevlerine uyulmadığı takdirde kimseyi yüceltmeyen geçici bir maldır. Herkes uyum içinde, birbirine saygı duyarak ve değer vererek yaşayabilir ve yaşamalıdır; çünkü her insanın bir mesleği vardır ve bu meslekler, ulusun yüceliğini ve toplumsal mutluluğu gerçekleştiren meslekler bütünüdür. Dolayısıyla insanlar ve sınıflar uyum içinde yaşayabilir ve yaşamalıdır. Daha mütevazı işçilerin yüksek bir entelektüel ya da mali konuma yükselmesi mümkündür. 
Herkes kendi mesleğine göre yükselir. Tüm insanlar toplumsal uyuma yatkındır ve tüm üstünlükler insanların üzerinde var olan tek bir üstünlükten kaynaklanır: ortak ve doğaüstü amaçları. Bu, tarihimizin Hıristiyan köklerinden gelen ve hepimizin kalbinin derinliklerinde yer alan derin bir Brezilya düşüncesidir. 


H 


BREZİLYA ULUSU NASIL 
OLMALIDIR? 


Brezilya Ulusu örgütlü, tek, bölünmez, güçlü, kuvvetli, zengin, müreffeh ve mutlu olmalıdır. Bunun için tüm Brezilyalıların birleşmesine ihtiyacımız var. Ancak Brezilya, Devlet içinde Devletler, ulusu parçalayan siyasi partiler, sınıflarla savaşan sınıflar, hükümet kararları üzerinde kişisel eylemde bulunan izole bireyler olduğu sürece çocuklarının mükemmel ve samimi birliğini sağlayamaz; sonuçta Brezilya halkının bölünme süreci olur. Bu nedenle ulusun kendisini profesyonel sınıflar halinde örgütlemesi gerekmektedir. Her Brezilyalı kendi sınıfına kaydolacaktır. Bu sınıfların her biri kendi temsilcilerini Belediye Meclislerinde, İl Kongrelerinde ve Genel Kurullarda seçer. Belediye Meclislerine seçilenler başkanlarını ve belediye başkanını seçerler. İl Kongresine seçilenler ilin valisini seçerler. Ulusal Kongre'ye seçilenler ulusun şefini seçer ve onun önünde kendi seçtiği bakanlar yer alır. 


HI 


OTORİTE İLKESİ 


Bir ulusun barış içinde ilerlemesi, çabalarının meyvelerini vermesi, içte ve dışta saygınlık kazanması için Otorite İlkesi konusunda mükemmel bir bilince sahip olması gerekir. 
Herkesin yararı için inisiyatif alabilen; zenginlerin, güçlülerin, yabancıların, siyasi grupların hükümet kararlarını etkileyerek 


ulusun temel çıkarlarını baltalamasını engelleyebilen bir otoriteye ihtiyacımız var. Hiyerarşiye, disipline ihtiyacımız var; bunlar olmadan sadece düzensizlik olur. Tüm sınıfların özgür iradesinden doğan bir hükümet anavatanın temsilcisidir: bu nedenle desteklenmeli, saygı duyulmalı, itibarlı ve prestijli olmalıdır. Halk ona güvenmelidir. Hükümete, her zaman Brezilya toplumunun yüksek çıkarlarını gözeterek, sosyal adaleti ve tüm sınıfların uyumunu sürdürme araçları sağlanmalıdır. Hiyerarşi, güven, düzen, barış, saygı; işte Brezilya'da ihtiyacımız olan şey. 


IV 
MİLLİYETÇİLİĞİMİZ 


Kozmopolitizm, yani yabancı etkisi, milliyetçiliğimiz için ölümcül bir kötülüktür. Bizim görevimiz bununla mücadele etmektir. Ve bu, burada Brezilya ulusunun gelişmesi için çalışan ve torunları kendi halkımızın yaşamına entegre olan dost uluslara, diğer ülkelerin çocuklarına karşı kötü niyet anlamına gelmez. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ni tehlikeye atan bu uygarlığın büyüsüne kapılmış, kökleri öncelikle (o burjuvazimize oOdayanan geleneklere atıfta bulunuyoruz. Evlerimiz yabancılıkla doldu, derslerimiz, yaşamla yüzleşme biçimimiz artık Brezilyalı değil. 
Şehirlerdeki Brezilyalılar ulusal düşünürleri, yazarları, şairleri tanımıyor. oCaboclo'dan ve topraklarımızın siyahından utanıyorlar. Kozmopolit alışkanlıklar ediniyorlar. Brezilya halkının tüm zorluklarını ve tüm kahramanlıklarını, tüm acılarını ve tüm özlemlerini, hayallerini, enerjisini ve cesaretini bilmiyorlar. Bunu her zaman karalamalar ve ironilerle örtüyorlar, geldiğimiz ırkları küçümsüyorlar. Yabancı olan her 


şeyi büyütmek, tüm ulusal girişimleri küçümsemek. Bize yetersiz bir siyasi rejim verdikten sonra, Anavatan'ın felaketleri karşısında, rejimin yetersiz olduğunu itiraf etmek yerine, Brezilyalıları yetersiz olmakla suçlamayı tercih ediyorlar. 
Şüpheci, hayal kırıklığına uğramış, zevkleri tükenmiş, bu güçlü ya da büyük ve küçük burjuvaların bahsettiği her şey, gençliğin ruhunu çürüten bir zehir damıtıyor. Bize hükmetmek isteyen ülkelerden kaynaklanan etnik önyargılar yarattılar. Tüm geleneklerimizi küçümsediler. Ve geleneklerin ahlaksızlığını uygulamaya çalışıyorlar. Bizi standartlaştırmak isteyen bu sözde medeniyetin zararlı etkisine karşıyız. Sovyet kapitalizmini, Rus emperyalizmini temsil eden ve bizi bir kaptanlığa indirgemeye çalışan komünizmin etkisine de karşıyız. Büyük bir milliyetçi hareket içinde, Brezilya'nın değerini ve Brezilya karakteri ve geleneklerinde yararlı ve güzel olan her şeyi onaylamak, tüm Brezilyalıları tek bir ruhta birleştirmek için ayağa kalkıyoruz: Amazon tapuloları, kuzeydoğulular, kuzey ve orta eyaletlerin köylüleri, caiçaralar ve piraguaralar, kovboylar, calülar, capichabalar, calungalar, paroaralar, madenciler, Minas Gerais, Mato Grosso sığırcıları ve çobanları, yerleşimciler, çiftçiler, agregalar, Sâo Paulo'nun küçük zanaatkarları; Paranâ ve Santa Catarina'nın ervateiroları, Pampas'ın gauchoları, tüm bölgelerin işçi sınıfı, okulların gençleri, tüccarlar, sanayiciler, o çiftçiler, (öğretmenler, sanatçılar, işçiler, doktorlar, avukatlar, mühendisler, tüm demiryollarının işçileri; askerler, denizciler - hepsi kalplerinde hala Brezilya için büyük bir sevgi ve coşku taşıyor. Şanlı geleneklerimize Oo güvenmeli, oOkendimizi (o hiçbir (o şeyin bölemeyeceği birleşik ve güçlü bir halk olarak ortaya koymalıyız. Bizim için milliyetçilik sadece Bayrak ve Milli Marş kültü değil, ihtiyaçlarımız, karakterimiz, eğilimlerimiz, ülkenin özlemleri ve bir halkın değeri hakkında derin bir farkındalıktır. Bu bizim üstleneceğimiz büyük bir kampanyadır. 


V 


BİZ, TARAFLAR VE HÜKÜMET 


Bizler, tüm Eyaletlerden birleşik Brezilyalılar, bir kültür, bir medeniyet, gerçek bir Brezilyalı yaşam biçimi yaratmayı öneriyoruz. Gerçeklerimize ve özlemlerimize uygun bir kamu hakkı, tüm vilayetlerin birliğini, tüm sınıfların uyumunu, tüm bireylerin inisiyatifini, devletin denetimini ve ulus inşasını garanti altına alan bir hükümet yaratmak istiyoruz. Bu nedenle, idealimiz bölgesel partilerle anlaşmalar yapmamıza izin vermiyor çünkü biz bu partileri tanımıyoruz, biz ulusu tanıyoruz. Brezilya'nın bencil partizanlığın kötülüğü olmadan örgütlendiğini, Brezilya Devletinin sınıfları ifade ettiğini, ulusa elitlerinin beyniyle hitap ettiğini görene kadar, empoze ettiğimiz propagandada dinlenmeyeceğiz. Anavatanımız, devletlerin yöneticileri, partiler ve mücadele edenler tarafından parçalanmaya devam edemez. sınıflar, savaş ağaları tarafından. 
Ülkemizin, kendisini her gün tehdit eden yabancı egemenliğinden kurtulması ve bir kanser gibi vücuduna giren enternasyonalist komünizmden kendisini kurtarması için birleşik ve güçlü olması, sağlam bir şekilde inşa edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Brezilyalıları bölmeye çalışan hiçbir partizan örgütle işbirliği yapmıyoruz. Efsanevi Osörio'nun Paraguay topraklarında yazdığı ve partileri tanımadığını, çünkü partilerin ulusu böldüğünü ve tehlike anında ulusun bütünlük içinde olması gerektiğini söylediği cümleyi tekrarlıyoruz. Bugün birliğe, birbirimize sadakate, bu neslin kaderine sadakate yemin ediyoruz. Ya iktidardakiler 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bizim siyasi düşüncemizin farkına varır ya da biz Brezilya İntegralist Hareketi olarak kendimizi Ulusun sahte siyasi yaşamının dışında ilan ederiz, ta ki vatandaşlık haklarımızı geri alacak kadar kalabalık olduğumuz ve bu sayının gücüyle Cumhuriyetin İktidarını fethedeceğimiz güne kadar. Böylece Geleceğe doğru yürüyeceğiz ve bizi durduracak hiçbir şey olmayacak, çünkü Ulusun bilinci ve Brezilya'nın onuru bizimle birlikte yürüyecek. 


VI 


Grupların ve hiziplerin komploları ve yolsuzlukları hakkında ne 


düşünüyoruz? 
Kendimizi tüm komploların, tüm entrikaların, hokkabazlıkların, kulis pazarlıklarının, gizli 


konfabülasyonların, fitnelerin düşmanı ilan ediyoruz. 
Kampanyamız kültürel, ahlaki, eğitsel, sosyal, açık, yalın, göğsü açık ve başı diktir. İlkelerle mücadele edenlerin karanlıkta hiçbir şey planlamasına gerek yoktur. Net, tanımlanmış fikirler adına yürüyenlerin maskeye ihtiyacı yoktur. Anavatanımız komplolarla ağır bir şekilde yara almıştır. Politikacılar ve hükümetler acil çıkarlarla uğraşırlar, bu yüzden komplo kurarlar. Biz sadakati, dürüstlüğü, açık 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fikirleri, fikir alanında mücadeleyi öğütlüyoruz. Politikacıların komploları Brezilya halkının karakterini bozuyor. Siviller ve askerler, programlarda netlik olmadığı için insanların etrafında dönüyorlar. Hepsinin programı aynıdır ve bu adamlar kişisel ve grup çıkarları nedeniyle birbirlerinden ayrılırlar. Bu nedenle birbirlerine karşı komplo kurarlar. Bu arada komünizm de herkese karşı komplo kuruyor. Biz açıklı ve zihinsel cesaret vaaz ediyoruz. Biz Brezilya'nın birleşmesinden, Aileden, Mülkiyetten, o sınıfların (o örgütlenmesinden ve meşru temsilinden; dini ahlaktan; aydınların Cumhuriyet yönetimine doğrudan Oo katılımından; (o Devlet (o içinde (Devletlerin kaldırılmasından; Brezilya'nın Güney Amerika'da faydalı bir politika izlemesinden; Emperyalist ülkelerin etkisine karşı milliyetçi bir kampanyadan ve tavizsiz bir şekilde Rus komünizmine karşı olmaktan yanayız. Biz yürüyüş halindeki devrimiz. Ama fikirleri olan bir devrim. Bu nedenle dürüst, sadık ve cesur. 
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VE 


Brezilya İntegralist Hareketi tarafından ele alınan sosyal sorun 


Sosyal sorun, adalet ve herkesin ilerleme ve gelişme arzusuna göre herkesin işbirliği ile çözülmelidir. Mülkiyet hakkı, doğal ve kişisel karakteriyle ele alındığında bizim için temeldir. 
Günümüzde kapitalizm, liberal-demokratik ekonomik sistemin çehresini belirleyen dizginsiz bireyciliğe dayalı bu hakka karşı çıkmaktadır. Hükümetin toplumsal istikrara zarar verecek dengesizliklerden kaçınabilmesi için üretim ve ticarette yeni düzenleyici süreçler benimsemeliyiz. Komünizm bir çözüm değildir çünkü kapitalizmle aynı temel ilkelere dayanır; tüm patronları tek bir patrona indirgemek ve işçi sınıfını burjuvaziden devşirilmiş zalim memurlardan oluşan bir azınlığa köle etmek gibi ağırlaştırıcı bir durumu vardır. 
Komünizm, işçiyi devlete daha iyi köleleştirmek için aileyi yok eder; insanı topluma daha iyi köleleştirmek için insan kişiliğini yok eder; insanı içgüdülere daha fazla köleleştirmek için dini yok eder; bireysel inisiyatifi yok eder, uyarıcıları öldürür, tüm insanlığı, mümkün olan en kısa sürede, yani en az 200 yıl sonra gerçekleştirmeyi vaat eden, sahte bilimsel bir hayal uğruna feda eder. İşçiye, çiftçiye, askere, denizciye vermek istediğimiz şey, mesleklerine ve doğru arzularına göre yükselme imkanıdır. 
Herkese, nitelikleri, çalışmaları ve kararlılıklarıyla, hem kendi sınıflarında hem de sınıflarının dışında ve hatta Ulusun yönetiminde giderek daha iyi bir konuma ulaşma araçlarını vermeyi amaçlıyoruz. Biz işçiye komünizm gibi korkaklık, hayal kırıklığı, nefret, teslimiyet ya da anarşi doktrinini, boyun 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eğme doktrinini, kaçınılmaz dışlanma doktrinini öğretmiyoruz. 
liberal demokrasi gibi politikacıların dayatmaları. Biz cesaretin, umudun, ülke sevgisinin, toplumun, hayatın en güzel ve ulaşılabilir yanlarının, ilerleme, mülk sahibi olma, kendini ve ailesini yüceltme hırsının öğretisini öğretiyoruz. Biz ne komünizm gibi insanı yok ediyoruz, ne de liberal demokrasi gibi eziyoruz; biz insanı onurlandırıyoruz. İhtiyaçlarına uygun ücret garantisi olan, çabalarına ve yeteneklerine göre kârdan pay alan, başı dik, kendilerini ilgilendiren konulardaki çalışmalara katılan; özgür bir insan olarak aydınlanmış bir görüşe sahip; üstün bir varlık olarak hükümetin kararlarına katılan işçiler istiyoruz. Hizipçiliğe, bölgeciliğe son vermek; ulusun örgütlenmesi, işçilerin meşru temsilcileri tarafından yönetime katılması, İntegralist Devletin tüm üretken faaliyetler üzerinde uyguladığı bir gözetim ile kapılar tüm yeteneklere açık olacaktır. Örgütlü sınıflar, toplu sözleşmelerle üyelerine, şimdiye kadar olduğu gibi, işsizleri, genellikle aradıkları kişiler tarafından aşağılanarak karşılanan ve adil isyanlara yol açan iş başvuruları aşağılamasına maruz bırakmayacak şekilde, iş ya da üretim ihtiyaçlarını temin edeceklerdir. İşçileri ve küçük burjuvaziyi (o liberal (o hükümetlerin suç teşkil (oOeden kayıtsızlığından kurtarın. Onları komünizmin köleliğinden kurtarın. İşçiyi, yeni ülkenin kahramanını, maddi, entelektüel ve ahlaki yükselişin asil idealleriyle aydınlanmış üstün insanı dönüştürmek, amaçlarımız bunlardır. Devlete, herkesi koruma yetkisi. 
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VI 


Aile ve Ulus 


Üreten ve Çalışan Sınıflara verdiğimiz önem, aileye verdiğimiz önem kadar büyüktür. Yeryüzündeki mutluluğun temelidir. 
Mümkün olan birkaç servetten biridir. İnsanın mutluluğu neye bağlıdır? Bu küçücük şeyler, çok yumuşak, çok basit: bir annenin okşaması, bir babanın sözü, bir eşin şefkati, bir evladın sevgisi, bir kardeşin kucaklaması, akrabaların ve arkadaşların bağlılığı. Talihsizlikte, hastalıkta, ölümde, bürokratik ya da yasal anlamda hiçbir Devletin hiçbir zaman engelleyemeyeceği dayanışma. Sevinçlerde, zaferlerde, kavgalarda, tüm rahatlık anlarında, her günün uyarıcılığında, kan ve sevgi dolu hatıralar yoluyla ebediyet umudunda birliktelik, işte aile budur, insan kişiliğinin izdüşümü iken sürekli maneviyat ve yenilenme kaynağıdır. Aileyi insanın elinden alırsanız geriye hayvan kalır; onu devlette çalışan bir parça haline getirirseniz elimizde mutsuz, üstün durumundan aşağı düşmüş bir otomat kalır. 
Devlet, bu "ekonomik varlığa" büyük sıkıntılar yaşadığı zamanlarda ya da ölüm anında hangi şefkati, hangi teselliyi verebilir? Diğer tüm rejimlerde olduğu gibi komünist bürokrasi rejiminde de kaçınılmaz olan kederli zamanlarda onu kim cesaretlendirecek? En yüce anda, bilim, kamusal yaşam, sosyal yaşam, topluluk yaşamı, bireyci bencillik yeterli değildir; kalbin bir insanın yaşamına girmesi ve bir yabancının merhameti, formalist hayırseverlik, resmi destek ya da duyguların saçma bir şekilde sosyalleştirilmesi olmayan bu dili konuşması gerekir: - Ama uzun süredir beslenen ve harekete geçirilen yakınlıkların derin dilidir. İnsan kendini bir arıya ya 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da termite dönüştüremez. İnsan ve ailesi devletten önce gelir. 
Devlet, insanı ve ailesini sağlam tutmak için güçlü olmalıdır. 
Çünkü aile, devleti sağlamlaştıran erdemleri tesis eder. 
Devletin kendisi büyük bir aile, bir aileler grubudur. Bu karakteriyle Ulusa giden yolların izini sürme yetkisine sahiptir. 
Devlet, ailenin haklarına dayanarak, üretici sınıfları temsil ederek sosyal adaleti sağlamakla görevlidir. Brezilya ailesinin içinde bulunduğu bu vahim dönemde, programımızda ailenin savunulmasına yer vermeyi amaçlıyoruz. İşçi, tüccar, sanayici, çiftçi, köylü, işadamı, doktor, eczacı, avukat, mühendis, yargıç, bilim adamı, sanatçı, öğretmen, memur, asker ve denizci ailesini bozulmaya, fuhuşa ve yıkıma karşı savunmak için, ulusun yaşayan güçlerine dayanan Güçlü Devlet istiyoruz. 


IX 


Şehir, Ailelerin Merkezi, Ulusun 
Hücresi 


Şehir bir aileler topluluğudur. Profesyoneller olarak, üretim ve ilerlemenin özneleri olarak erkek ve kadın, hastalık ve işsizlik zamanlarında kendi sınıfları tarafından desteklenmek için kendi sınıflarına kaydolmak zorundadır. Böylece, çalışanlar ve üretenler kendi sınıfları tarafından güvence altına alınırlar. 
ataları poitea edes, wanoras, loca aretones, cectol canassers'tır.Kendinizi başkan ve belediye başkanı yapmanın tek yolu bu.Belediyeler kendi özel çıkarlarıyla ilgili tüm konularda özerk olmalıdır, çünkü kent, yerel ilerleme ve refahı arzulayan sakinlerin bir araya geldiği bir toplantıdır. İdari ahlak, sınıfların kendileri tarafından uygulanabilir, çünkü liberal sistemde Belediye Meclislerinin moral bozukluğunu 


16 


belirleyen şey rüşvetti, yerel siyasi patronların liderlerden aldığı destek Witbin theseno farein inlunculd be ve erane evemne fols einnotod y the clss to bich belong, Siyasi zulüm yapmanın hiçbir yolu olmayacaktır, çünkü yerel yönetim, belediye dışında yaşayan ve yaygın olduğu gibi işlerine karışan adamların emirlerinden kurtulacaktır. Dolayısıyla şehir, ailelerin ve sınıfların merkezi olacak, dürüstlükle yönetilecek, özerk olacak ve ulusal hedeflerle doğrudan bağlantılı olacaktır. 
Siyasi partiler, hegemonya mücadelesindeki devletçilikler, sınıf mücadeleleri, yerel hizipler, savaş ağalıkları, dağınık ekonomi, ordu ile siviller arasındaki karşıtlıklar, devlet milisleri ile Ordu arasındaki karşıtlıklar, hükümet ile halk arasındaki karşıtlıklar, hükümet ile aydınlar arasındaki karşıtlıklar, bunlar ile halk hassaları arasındaki karşıtlıklar gibi her türlü bölünme ilkesinden arınmış İntegralist Devleti yürütmek niyetindeyiz. Devlet ve dulea, aceorang to te Ulusun en yüksek otoritesini yaratma niyetindedir. Brezilya Ulusunun büyüklüğünü gerçekleştirmek için tüm teknik yetenekleri, tüm bilim insanlarını, tüm sanatçıları, tüm profesyonelleri, her biri kendi alanı içinde hareket ederek seferber etmek niyetindeyiz. 
Büyük Ulusun temeli olarak, kendi topraklarımızın insanını, tarihi, coğrafi, ekonomik gerçekliği, karakteri, doğası, özlemleri içinde, derinlemesine inceleyerek, bu bis buildino adına medeniyetimizin sentezi olan yüce fikri gerçekleştirdiği yere sadık bir hukuk eğitimine göre almak niyetindeyiz: felsefede, edebiyatta, ulusal ve insan ruhumuzun anlamını ifade eden sanatlarda. Brezilya Ulusunu, mezolojik ve ekonomik zorunluluklara uygun olarak, tüm ırksal özellikleriyle birlikte, kapitalist uygarlığın hatalarından ve komünist barbarlığın yanlışlarından kurtararak yaratmayı amaçlıyoruz. 

standart 


17 


X 


İntegralist Devlet 


Brezilya halkı, eşi benzeri görülmemiş bir birliktelikle, hiç ulaşılmamış bir güçle, hiç hayal edilmemiş bir umutla. Ulusun gelecekte hayatta kalmasını sağlayacak bir eğitim sisteminin temellerini atmayı amaçlıyoruz. Gençlere enerji aşılamak, onları içinde yaşadıkları inançsızlık, ilgisizlik, şüphecilik ve kederden kurtarmak, onlara cesaret dersini öğretmek, onlara kach'ın içinde barındırdığı değerin kesinliğini aşılamak niyetindeyiz. Gençleşmenin en iyi attirmatomlarından birisi olarak popüler masallarin sonunu getirdi. Yeni Medeniyet, gücümüzle, cüretimizle, inancımızla Brezilya'dan gelecek, kıtamızı ateşleyecek ve Dünya'yı bile etkileyeceğiz. Bunun için ironistlerle, kayıtsızlarla, hayal kırıklığına uğramışlarla, inançsızlarla savaşacağız, çünkü bu kez muzaffer olana ya da ölene kadar bir an bile dinlenmemeye yemin ettik, çünkü bizimle birlikte Anavatan kazanacak ya da ölecek. 


Bunlar HAREKETİMİZİN ESASLARIDIR! 
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Brezilya'da yeni bir devlet, ulusal gerçeklere uygun yeni bir sosyal düzen yaratmayı amaçlayan bu fikir hareketi, Ekim 1932'de Sâo Paulo'da Plinio Salgado tarafından, hiçbir Brezilyalının görmezden gelemeyeceği ünlü bir jestle kamuoyuna açık bir şekilde başlatıldı. Sözde ANAYASACI devrim sona ermişti. Kahraman bir gencin kanı hala siperlerin nemli toprağına sızıyordu. Bu büyük fedakarlıktan yeni bir şey doğmalıydı. Yine büyük ulusun kayıtsızlığına ve genel cesaretsizliğine karşı haklı bir tepki olan bu Manifesto, siyasi partizanlık ya da dini mezhepçilik olmaksızın, daha güçlü, daha sevilen ve saygı duyulan bir Brezilya'ya ve dolayısıyla Mayıs Brezilya'sına doğru Tarihi Yürüyüş'ün ilk adımını oluşturmuştur. Bu, Plinio Salgado tarafından tamamlanan harika bir metindir. 


